
 

Boris en Binti zijn vrienden.  
Dikke vrienden.  

Boris komt bij Binti op bezoek.  
Ze gaan samen spelen.  

 
 

Wat gaan we spelen?  vraagt Boris.  
Blikjes omver rollen, zegt Binti.  

Blikjes omver rollen, hoe moet dat?  

Je rolt met de bal, zegt Binti.  
Jij krijgt de blauwe bal.  

En ik de groene.  

Dan gaat Binti naar de keuken.  
Ze neemt drie blikjes limonade 

uit de ijskast.  
Ze zet de blikjes op een rij.

Wat doet Binti?  

Blikjes omver rollen
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Ze rolt de groene bal naar de blikjes.  
Eén blikje valt om.  

Dat is blikjes omver rollen, zegt ze.  
Is dat plezant?  vraagt Boris.  
Ja,  dat is plezant, zegt Binti. 

Boris rolt blauwe bal naar de blikjes.  
Nee, dat is niet goed.  
Ik mag nog een keer.  

Want ik kom bij jou spelen, zegt Boris.  
Hij rolt de blauwe bal nog een keer.  

Nu valt het blikje omver.  

Bravo!   
Nu ik, zegt Binti.  

Zij zet de twee blikjes op elkaar.  
Dan rolt zij de bal.

Bravo!  De twee blikjes vallen omver.  
Ik ben de beste!  roept Binti.   
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Blikjes omver rollen is zo stom! roept Boris.  
Boris is boos.  

Ik ga de limonade opdrinken, zegt hij.  
Hij trekt aan het ringetje van het blikje.  

Pssst!  De limonade spuit omhoog.  
In het gezicht van Boris.  

Boris drinkt.  
De psst-limonade is lekker.
Nu is Boris niet meer boos.  
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