
Boris HEEFT EEN BALLON

Boris en Binti zijn in het park.   Ze staan in het gras.   
Boris heeft een ballon.   Het is een gele ballon.   Zo geel als de zon.   
De ballon hangt aan een touwtje.  Boris tikt met zijn neus tegen de ballon.    
Tik!  de ballon vliegt weg en komt snel terug.   
Want hij hangt aan een touwtje.  
Mag ik ook met de ballon spelen?  vraagt Binti.   Nee, dat mag niet van Boris.   
Waarom niet?   vraagt Binti.   Omdat patat! zegt Boris.    
Wat flauw!  Binti trekt aan het touwtje, maar Boris houdt de ballon goed vast.   
Ik wil ook!  Binti trekt nog harder.   Oei!   Het touwtje breekt.   
De gele ballon vliegt weg.   
Met de wind mee, over het gras en de bloemen.  Boris is boos. 

Wat doet Boris? 

Boris loopt de ballon achterna.  Hop!  hij springt omhoog.   
Bijna heeft hij het touwtje vast.   Maar de wind is sneller.   
Hij neemt de ballon mee tot boven de bomen.  
Boris stopt en kijkt ernaar.   Stoute wind!  roept hij.   
Breng mijn ballon terug of ... of ... ik ...   Ja, wat zal Boris doen?   
Of ik ga slaan!   zegt hij tegen de wind.   
Boris slaat in de lucht.  Eén, twee, drie keer.   En wat ziet hij?   
De wind draait.   
De gele ballon komt  weer naar beneden, heel traag, terug naar Boris.   
Zachtjes zachtjes ... daar is hij!     
Nu heeft Boris het touwtje weer vast.  
Hij draait zich naar Binti.   
Hier, zegt hij.   Nu mag jij met de ballon spelen.    


