
 

Boris wordt wakker.   
Het is nog vroeg.   

Buiten is het nog maar 
een klein beetje licht.   

De straatlamp is nog aan.  

Zus huilt.  
Mama en papa slapen nog.   

Boris gaat naar het bed van zus.   

Zus kan niet uit haar bedje.
Waarom huil je?  vraagt Boris.  

Zus antwoordt niet.  

Wat doet Boris?   
Boris klimt in het bed van zus.  
Nu zit Boris bij zus in bed.   

Zus stopt met huilen.  

Boris in de boot

© Studio Epwerk



Zullen we spelen? vraagt Boris.  
Het bed is een boot.  
Ik ben de kapitein.

Pas op, we worden nat!   

 

Snel zus, we verstoppen ons 
onder het deken.   

Of de walvis eet ons op.   
Boris en zus kruipen onder het deken.   

Ze zijn verstopt. 

Is de walvis al weg?   
Boris gluurt van onder het deken.   
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Er springt een grote vis uit het water.   
Hij heeft blauwe vinnen 

en een grote bek met tanden.   
Dat is een walvis, zegt Boris.   



Nee, daar is hij nog.  
Zus lacht.   

Zus is niet bang van de walvis. 

Dan kijkt Boris nog een keer.   
Gelukkig, de walvis is weg.   
En de boot vaart verder.  
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