
 

Boris gaat naar het park.   
Hij heeft brood bij.  
Het is oud brood.   

Maar nog een beetje lekker.  

Het is brood voor de eend.  
De eend zwemt in de vijver 

in het park.  

Het is winter.  
Maar de eend heeft het niet koud.  

Zij draagt jas van veren.   
Boris heeft het ook niet koud.   

Hij draagt een jas van wol. 

Boris gooit een stukje brood in de vijver.    
Eet lekker, zegt Boris. 

Kwek kwek,  zegt de eend.  

Boris speelt met een bal
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De eend krijgt nog een stukje. 
En nog een.  

Dan is het brood op.  

Dan speelt Boris met zijn bal.   
Boris heeft een mooie bal.   

De bal is rood.  

Boris gooit de bal 
heel hoog in de lucht.   

Hij gooit de bal 
tot boven de bomen.   

En nog een keer. 

Maar dan valt de bal.  
De bal valt in het water in de vijver.   

Bij de eend. 
Wat doet Boris?   
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Boris weent.  
Mijn bal ligt in het water, weent Boris.   

De eend hoort het.

De eend zwemt naar de bal.   
Zij duwt de bal tot bij Boris.  

Boris neemt de bal.   
Dank je wel eend, zegt hij.   
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