
 

Binti is blij.   
Want ze gaat met Mama met de bus rijden.  

De bus is wit en heeft een gele streep.   
Binti stapt eerst in.   

De treden zijn heel hoog. 

   
Mag ik het kaartje in de machine steken?   

Ja, dat mag.   
Binti steekt het kaartje in de machine.  

Knip. 

  
Mag ik aan het raam zitten mama?   

Ja, dat mag.   
De bus vertrekt.  

Binti duwt haar neus tegen het raam.     
Binti kan alles zien.  

Op het voetpad staat een vuilniszak.     
Een hondje snuffelt aan de vuilniszak.  

Kijk, Mama!  zegt Binti.
Maar de bus rijdt verder 
en het hondje is al weg.   

Binti neemt de bus

© Studio Epwerk



 
De bus stopt plots.    
Pas op, zegt Mama.  

Maar Binti vliegt naar voor.  
Heb je je pijn gedaan?   vraagt Mama.  

Nee, zegt Binti. 

Maar wat voelt Binti?   
Bots, bots. Binti kijkt.   
Twee sinaasappelen.   

Ze zijn oranje 
en ze botsen tegen haar voeten.   

Wat doet Binti?   
Ze raapt de sinaasappelen op.   
Kijk, Mama. Sinaasappelen.    

Mijn sinaasappelen! roept een meneer.
Ze zijn uit mijn tas gerold.  

Ze zijn van mij.   
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Goed, zegt de meneer.   
Dan krijg jij van mij een sinaasappel.  

Een voor mij, en een voor jou.   
En de bus rijdt weer verder. 

Binti kijkt niet blij.   
Nu moet ze de sinaasappelen teruggeven.   

Binti weent. 
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