
 

Binti is thuis met mama. 
Mama heeft een fotokader gekocht.   

Hij is heel mooi:  
blinkend zilver en glas in het midden.  

In de fotokader stopt mama 
een foto van een meneer.  

Wie is die meneer?   
Dat is opa, zegt mama, jouw opa.   

Waar is Opa?   vraagt Binti.  
Opa woont in een ver land, zegt mama.   
Maak maar een mooie tekening voor opa.   
Dan zet mama de foto van opa op de kast.

Binti neemt haar kleurstiften en een blad.  
Ze gaat een tekening maken voor opa.  

Wat zal ik tekenen?  
vraagt ze aan opa. 

Binti en de foto van opa
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Maar meneer opa kijkt boos.   
Hij heeft een bril op.   
Zijn mond is heel dun.  

Binti is een beetje bang van opa.  
Waarom lacht meneer opa niet?  

Wat doet Binti? 
Binti neemt een rode kleurstift.  

Ze tekent een rode lachende mond 
op de foto van opa.  
Nu lacht opa wel!  

Wat doe je nu, Binti?  
Mama is boos.  

Die meneer opa kijkt zo boos, 
zegt Binti.  
Ze weent.   
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Nu is mama niet boos meer.  
Binti mag op de schoot van mama.   

Weet je wat?
Ik vraag aan opa nog een foto.   

Een foto met opa die lacht.   
Een foto alleen voor jou, zegt mama.  

Nu is Binti weer blij.   
Ze kijkt nog een keer 
naar de foto van opa.  
Maar wat doet opa?   

Is het echt?  
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